Abram, ga op weg
6a Wie ontmoet ik in de Bijbel?

Stel je eens voor... je moeder zegt op een dag ineens tegen je: ‘Pak wat kleren, je tandenborstel en één stuk
speelgoed. We gaan weg naar een ander land, voor altijd! Maar ik weet nog niet welk land dat zal zijn..”’
Wat zou je hebben gedaan en wat zou jij hebben meegenomen? Het overkwam Jusef en zijn broertje David.
Zij vertellen jou iets over hun reis naar Nederland.

Dit land ligt in Afrika.
Samen met zijn moeder
en zijn kleine broer-

tje is hij gevlucht uit
zijn geboorteland. Hij
woont nu 2,5 jaar in
Nederland. Ze hebben
drie jaar over de reis
gedaan. Eerst zijn ze
lopend vertrokken van
Eritrea naar Ethiopié€ en
ten slotte met de boot
naar ltali€, het vaste-
land van Europa.

‘Moo, vooral de speeltuintjes. Ik vind het fijn om naar school te gaan. Daar heb ik veel
vriendjes en kan ik Nederlands praten. Ooit hoop ik dat ik met mijn moeder en mijn
broertje in een echt huis kan wonen. En later wil ik piloot of bootmachinist worden.
Dan ga ik mijn familie en heel veel andere mensen naar Nederland brengen’

Het was een hele lange reis. Meestal legden we de
afstand lopend af. Soms werden we meegenomen
door een auto, daar moesten we dan flink voor beta-
len. Onderweg kregen we niet zo veel eten en drinken.
Omdat we zo lang en zo ver moesten lopen, gingen
mijn schoenen kapot. Daarom heb ik op blote voeten
verder gelopen. Toch was ik niet moe van het lopen.
God heeft ons bewaard en heeft voor ons gezorgd!'

Ja, natuurlijk was ik bang, het was heel gevaarlijk. Eén keer moesten we met de auto met heel veel
mensen erin, een hele hoge zandberg op. De andere auto’s gleden allemaal naar beneden en één auto
ging zelfs over de kop. Toen was ik heel erg bang en heb ik gebeden. Onze auto ging recht omhoog en
het ging allemaal goed!’




