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Oplossing puzzel 2: Wonderboom         		                 	            Oplossing puzzel 1 : Walvis

Ha dagboek,  
Dit is echt een dramavakantie. 
En het erge is, het is mijn eigen schuld. 
Een tijdje geleden zei ik tegen mijn 
moeder dat ik ons huis ouderwets vind.  
 
 
 
 
 
 
Vooral het  lelijke bloemetjesbehang. 
Mijn broertje heeft er ook een paar 
poppetjes op getekend, wat het geheel 
niet mooier maakt. ‘Bij Job zijn alle 
muren wit, dat zou ik ook willen.’ 
Een paar uur later hoorde ik mijn 
moeder met mijn vader praten over 
het behang. ‘De vloer heeft ook zijn 
beste tijd gehad’, zei mijn vader. Ik 
helemaal blij. ‘Laten we een vloer met 
vloerverwarming doen, dat is heerlijk 
aan je voeten.’ Mijn vader vond het 
een goed idee. ‘De vloer moet ook tegen 
een stootje kunnen. Dat is handig met 
Stan.’ Al snel waren er genoeg ideeën.  

En toen begon het drama. Voor een 
nieuwe vloer moet je alles uit je kamer 
halen ALLES. Ik vroeg of ze niet 
eerst een stukje achter kunnen doen 
en later voor, maar nee dat kon niet. 
De hele verdieping moest leeg. En alles 
in dozen. Je wilt niet weten hoe vaak 
mijn moeder deze vraag heeft gesteld: 
‘Kun je mij helpen inpakken?’ En ik 
ben geabonneerd op deze zin: ‘Mama, 
ik ben iets kwijt.’ En wanneer denk je 
dat ze die vloer konden leggen. In de 
kerstvakantie. En die gasten komen 
elke dag om 7.00 uur.  Vanochtend 
was ik dus weer vroeg wakker, net als de 
dagen ervoor.  
 
 
 
 
 
 
 
‘Mam, ik ben mijn dagboek kwijt’, 
riep ik. Mijn moeder reageerde niet. De 
kamer van mijn ouders staat nu vol 

dozen. ‘Ik klim er bovenop en dan 
spring ik als superman 
op bed’, bedacht Stan. ‘Doe maar 
niet’, zei ik. ‘Ik kan wel speelgoed voor 
je zoeken.’ In de eerste doos vond ik 
de knex. Stan had ze duidelijk gemist. 
Daaronder lag mijn dagboek. ‘Ik ben 
die hele verbouwing spuugzat ’, 
zei mijn moeder toen ze ons op bed 
ontdekte. Ik haalde een boek voor 
haar uit de doos en ze kwam gezellig 
bij ons op het bed zitten.  
 
 
 
 
 
 

 
 
En toen was het zomaar ineens heel 
gezellig   en knus. Ik voelde me een 
super(wo)man.  
 
Groetjes, Noor
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WORM • RUIM • NOOD •    
JONA • STORM • ZEE • 
ONHEIL • TARSIS • 
NINEVÉ • ROEIEN • VIS • 
GOD • ROER 

 PUZZELPLEZIER

Oplossing:

Oplossing:

puzzel 1

Horizontaal:                                
1: Grote vis 
2: Profeet 
3: In bed ..... ik. 
4: Jona moest naar  
     de stad ...... 
5: Boot 
6: Heel veel wind! 

Puzzel 2
Zoek de woorden. De letters die 
overblijven vormen een woord. 

Noor DAGBOEK
van een meisje dat niet van schrijven houdt Welk woord staat er bij 1 als je 

van boven naar beneden leest?


