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De roeping en vlucht van Jona  
6a. Wie ontmoet ik in de Bijbel?

De roeping
     en vlucht van Jona  
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Een profeet 
Jona is een profeet. Een 
profeet is iemand die door 
God gestuurd wordt om een 
bepaalde boodschap te vertellen. 
Jona hoeft maar één korte zin 
aan de inwoners van Ninevé 
door te geven namens God. 
Jona’s waarschuwing helpt, de 
inwoners van de stad hebben 
spijt en veranderen hun leven. 

In een vis…  
Jona overleeft drie dagen in de 
buik van een grote vis. In Jona’s 
tijd werden alle waterdieren, 
vissen genoemd. Sommige 
biologen denken dat de vis die 
Jona opslokte een witte haai 
was. Zij hoeven hun eten niet te 
kauwen, dus Jona zou ongedeerd 
ingeslikt kunnen zijn.  

Ninevé  
Ninevé was ooit de hoofdstad 
van het koninkrijk Assyrië. De 
stad lag aan de rivier de Tigris 
in het land dat nu Irak heet, vlak 
bij de plaats Mosul. Ninevé was 
in die tijd één van de grootste 
steden in de wereld. In het jaar 
612 voor Christus werd Ninevé 
veroverd door andere volken. De 
stad bestaat nu niet meer.  

Stad Ninevé 

Jonassen  
Misschien ken je het wel. Twee 
mensen pakken je bij de benen 
en de armen, en ze slingeren 
met je heen en weer. Vervolgens 
word je in het water of op je 
bed gegooid. We noemen dat 
Jonassen. En dat is dan weer 
afgeleid van het verhaal van 
Jona, die ook in het water 
werd gegooid. Hoewel we in de 
Bijbel niet lezen hoe dat precies 
gebeurd is. 

Wie was Jona?

NAAM: 
Jona 
TIJD:  
8e eeuw voor Christus
KOMT UIT:  
Gath-Hachefer 
BETEKENIS NAAM:   
Duif 
BEROEP:  
Profeet 

Bram en Senna zien een 
groepje jongens fluisteren 
op het schoolplein. ‘Volgens 
mij zijn ze iets van plan’, 
zegt Senna. ‘Weet je wat, 
laten we op het klimschip 
klimmen, dan kunnen we 
alles goed bekijken.’ ‘Ja, 
dat is spannend’ zegt 
Bram, ‘dan gaan we ze 
bespioneren.’ ‘Bespio… 
watte?’, zegt Senna. 
‘Bespioneren! Je weet wel, 
dan bekijken we ze stiekem 
van een afstandje.’ Bram 
en Senna klimmen bovenop 
het klimtoestel. Wat een 
goed idee, zo kunnen ze 
alles goed zien! 
 

In de verte zien ze één van 
de jongens lopen met een 
emmer, de andere jongens 
lopen erachteraan. Er klinkt 
een harde stem: ‘Hé, lelijke 
walvis!’ Bram en Senna 
schrikken… ‘Wat gemeen om 
dat te zeggen!’ Bram kijkt 
boos. ‘Moet je dat zien’, 
fluistert Senna, ‘die jongen 
gooit een emmer water over 
hem heen.’ Boos fluistert 
Bram terug ‘Dit zijn dezelfde 
jongens die vorige week 
ruzie hadden op het 
voetbalveld.’ ‘Kom Senna, 
we gaan naar de meester!’ 
Samen vertellen ze het hele 
verhaal.   

‘Ik weet het goed gemaakt’, 
antwoordt de meester, ‘ga 
naar de jongens toe en 
waarschuw ze! Als ze zo 
doorgaan dan zal ik ze straf 
moeten geven!’ Een beetje 
beteuterd lopen Bram en 
Senna terug. Even zijn ze 
stil. Dan zegt Bram. ‘Nou, ik 
ga echt niet hoor. Straks 
krijgen wij die emmer over 
ons heen. En trouwens, net 
goed, laat ze maar straf 
krijgen. Dat hebben ze wel 
verdiend!’ ‘Ja’, zegt Senna, 
‘laten we aan de andere 
kant van het plein gaan 
spelen, dan hebben we 
tenminste geen last van ze.’  
 

De meester kijkt van een 
afstandje toe en loopt 
rustig op hen af. ‘En, hoe 
reageerden de jongens?’, 
vraagt hij. Bram en Senna 
kijken naar beneden… ‘We 
zijn niet gegaan meester…’ 
‘Jullie hebben gelijk dat de 
jongens straf verdienen’, 
zegt de meester, ‘en ik 
geloof dat jullie dit kunnen 
oplossen. Ga maar en 
waarschuw ze. Ik kijk vanaf 
hier met jullie mee.’ Dit keer 
luisteren Bram en Senna 
wel. Daar gaan ze, op weg 
naar de jongens… Zullen 
ze luisteren naar Bram en 
Senna? 
 

HET VERHAAL VAN BRAM EN SENNA

wwaallvisvis!!


